
Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen en verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Frans Van den Brande
1937 - 2024



Liefdevol en eenvoudig zoals hij geleefd heeft,

is zachtjes van ons heengegaan

de heer

Frans Van den Brande
 echtgenoot van mevrouw Maria Vanderstraeten

Hij werd geboren te Baardegem op 8 november 1937 en is overleden in het ASZ te Aalst op 21 oktober 2024,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gewezen ondervoorzitter van De Vriendenkring van de bloedgevers van Louis Steens.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Frans in de parochiekerk
van Sint-Margaretha te Baardegem op zaterdag 26 oktober 2024 om 11.30 uur. 

Nadien volgt de inzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Baardegem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

Hij leeft verder in de harten van 

Maria Vanderstraeten zijn echtgenote

Arlette en Dirk Van den Brande - Snoeck zijn dochter en schoonzoon

Evelyne en Naoki Snoeck - Matsumoto   zijn kleindochter en partner

Zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 

De families Van den Brande, Vanderstraeten, De Vis en Robberecht.

Wij danken zijn huisarts Dr. Stefan Franssens, de dokters en het personeel van Geriatrie laagbouw van het ASZ te Aalst

en zijn buren Guido en Annette voor de begeleiding, inzet en goede zorgen.

U kan Frans een laatste groet brengen in het funerarium Steve De Saedeleer op vrijdag tussen 19 en 20 uur.
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