
 
Denk aan mij terug
maar niet in dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon

Met stil verdriet
melden wij u het heengaan van

MEVROUW

Lieve HAVERALS

 weduwe van de heer Jozef MUYLAERT

Zij werd geboren te Oppuurs op 14 oktober 1923 
en is overleden in het wzc Van Lierde te Hekelgem

op 28 september 2024.

Onderwijzeres op rust
Oud-voorzitster KVLV

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Lieve in de parochiekerk van Sint-Walburga te Meldert

op zaterdag 5 oktober 2024 om 11 uur.

Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Meldert.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur.

 

 Lieve leeft verder in de harten van 
 

 Willy en Betty DE GEYSELEER - MUYLAERT

 Jan en Odette MUYLAERT - ROSELETH

 Pierre en Hilde D’HAENENS - MUYLAERT 
                                                                                                 haar kinderen 
 
 Philippe DE GEYSELEER
        Lawrence en Benedicte DE GEYSELEER - NAVARRO
       Rodrigo, Anaïs, Matteo en Oliver
 Christian en Caroline ROLAND - DE GEYSELEER
       Jean-Baptiste, Bernard en Marc-Henri

	 Kim	en	Sofie	ASSELMAN	-	VAN	GINDERDEUREN
       Marcus en Elena
	 Karl	en	Elisabeth	VAN	GINDERDEUREN	-	DE	BUSSCHERE
       Armand en Aloïs

 Michiel en Charlotte STAESSEN - D’HAENENS
       Louis en Féline
 Alexander en Céline D’HAENENS - NYSTEN
       Arnaud        
                                                     haar kleinkinderen en achterkleinderen
 
 

De	families	HAVERALS,	MUYLAERT,	BELLON	en	ROBIJNS.

Wij danken het personeel van wzc Van Lierde voor hun goede zorgen.

Rouwbetuigingen
       Familie Mevr. Lieve HAVERALS
       p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer

       Langestraat 254 - 1790 Hekelgem
       Online via www.steveds.be
       


